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Orde van dienst voor zondag 2 november 2025, Gedachtenisdienst, 
De Open Hof Oud-Beijerland 

Voorganger: ds. Carla Schoonenberg - Lems 
Muzikale leiding: Leo Lommers, mmv: kleinkoor De Open Hof Zangers 
========================================================================== 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij Lied 296 Kleinkoor en Gemeente 

 
 

Bemoediging en drempelgebed 
o: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
g: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
o: Laten wij bidden…door Jezus Christus, onze Heer 
g: AMEN 
 

Aanvangslied 212 Kleinkoor 1, 3 en Gemeente 2, 4, 5 (staande)  
1: Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 

2: Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 
ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 

 

3: Het is zijn zegen dat wij ons bewegen, 
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja! 

4: Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja! 

 

5: Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde! 
Al zal de hitte van de dag ons steken, 
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 
Zing Halleluja 

 

Groet: 
vg: De Eeuwige, die ons leidt op onze wegen, zij met jou en met u allen! 
g:   Ook met u de Eeuwige, zijn Liefde is ons Licht!         (gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed, gezongen acclamatie 301H 
1: Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 
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Gloria Lied 725: Kleinkoor 1, 3 en Gemeente 2, 4 
1: Gij boden rond Gods troon, 

die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt 
op vleugels van het licht, 
draag met uw stem 
ons mensenlied 
opdat het zingt 
alleen voor Hem! 

2: O heiligen vanouds, 
die ons zijn voorgegaan 
en alle strijd voorbij 
nu rond uw koning staan, 
uw grote koor 
in ’t zoete licht 
van zijn gezicht 
zingt ons nu voor! 

 

3: Gij heiligen van hier, 
zing met uw aardse stem 
hoezeer uw hart verlangt 
naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Hef dan het hoofd 
en leef voorgoed 
haar tegemoet. 
God zij geloofd. 

4: Ook ik zing voluit mee 
de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik 
zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind 
mijn leven lang 
vol van gezang 
om Hem mag zijn! 

 

 
Bij de Liturgische Bloemschikking 
 

Zondagsgebed 
 

Kindermoment 
 

Met de kinderen lied 224 
1: Elke dag vertelt over God de Heer, 

alle nachten fluisteren tot zijn eer, 
heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed, 
heel de aarde juicht over al wat Hij doet, 
alles is zo mooi, dat ik zingen moet.  

 

Schriftlezing: Genesis 12, 1-9 NBV21 
 

Zingen Lied 816: Kleinkoor 1 en Gemeente 2, 3, 4 
1: Dat wij onszelf gewonnen geven 

aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 

2: Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 

 

3: Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 

4: Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 

Schriftlezing Handelingen 20, 13-38 NBV21 
 

Zingen Lied 825: 1 en 5 
1: De wereld is van Hem vervuld, 

die ’t kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 

5: Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 

 

Verkondiging ‘Als mens verweven zijn met elkaar en met God’ 
 

Orgelspel: Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ 
 

Dienst van de Gedachtenis 
 

Over de gedachtenis van de gestorvenen 
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Wij gedenken: 
 mevr. Johanna Catharina van Elderen 
 mevr. Trijntje Elizabeth Uyl- Bijl 
 mevr. Willemina Pieternella Augustijn- van der Schee 
mevr. Teuntje Visser-Kreuger 
mevr. Dingena Carolina van Zanten 
mevr. Henriëtte van der Touw- van Rossen 
mevr. Gerda Clasina de Jong- Joosten 
mevr. Hendrika Louise van der Meijden 
mevr. Hendrika Johanna Bakker- Timmermans 

 

Zingen: Lied 16B Voorzang Kleinkoor, daarna allen 
1: Behüte mich, Gott, ich vertraue dir. Du 

zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist 
Freude, Freude in Fülle. 

 
 

Wij gedenken: 
mevr. Johanna Noordegraaf 
mevr. Maria Boogaard- Nooteboom 
mevr. Everdina Alberdina Leensma- Oenema 
mevr. Lijntje Aagje van der Waal 
dhr. Florus den Hartog 
mevr. Gerrigje de Vroed- de Vries 
dhr. Abraham Kruit 
mevr. Elisabeth Caroline Verrij- de Waard 
mevr. Alida Jacoba Johanna van Esch- Meijboom 

 

Zingen: Lied 961 Voorzang Kleinkoor, daarna allen 
1: Niemand leeft voor zichzelf 

niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven 
voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 

 

Wij gedenken: 
dhr. Willem van Dam JWzn 
dhr. Jacobus Marinus Valkenburg 
mevr. Christina Antje Sanberg- Stuiver 
mevr. Neeltje Maria van Veller- van der Perk 
mevr. Hillegonda van den Berg- van Hertum 
mevr. Jacoba Vliem- van Mourik 
mevr. Walradina de Man- op de Hoek 
dhr. Jacob Jan Hordijk 
We ontsteken een kaars voor allen die ons, korter of langer geleden, ontvallen zijn… 

 

Bach koraal 9 Dein Will’ gescheh, Herr Gott – zangers 
 

Gebed 
 

Zingen: Lied 732 Kleinkoor 1, 3 Gemeente 2, 4 
 
1: Voor de toegewijden, 

stillen in den lande 
die van binnen brandden 
met een heilig vuur, 
danken wij U, Heer. 

2: Vaders die ons leidden, 
moeders die ons droegen, 
niet alleen van vroeger 
zijn ze, maar van nu, 
want ze zijn van U! 
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3: Herders die ons weidden, 
op de nieuwe aarde 
zult Gij ze vergaren, 
schoven in uw schuur. 
Eenmaal slaat het uur, 

 

4: dat van alle zijden 
mensen samenstromen, 
pelgrims welgekomen 
roepen: God is hier, 
zingen voor de Heer. 

 

Gebeden met acclamatie O Lord, hear my prayer   Stil gebed, Onze Vader 
O Lord, hear my prayer, 
O Lord, hear my prayer; 
when I call answer me. 
O Lord, hear my prayer, 
O Lord, hear my prayer; 
come and listen to me. 

 

Mededelingen en collecten door de diaken 
1e China, diaconale trainingen voor kerken, 2e Kerkenwerk 

 
Bericht namens de kerkenraad door Marc Bijl 
 

Slotlied 416: Kleinkoor 1, en Gemeente 2, 3, en 4   (staande)  
1: Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2: Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3: Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4: Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Wegzending en Zegen (gezongen Amen) 
 

Het licht voor ons uit 
 

Muziek:  Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel 
 
Er is gelegenheid om tijdens deze meditatieve muziek een kaarsje te ontsteken voor wie u dierbaar 
is. We nodigen u van harte uit om naar voren te komen. 


